
Zaterdag 2 september 2023 - Elfbergentocht - Westouter 

 

Startplaats:  Ontmoetingscentrum ” Utendoale ” 

Sulferbergstraat 11 
8954 Westouter 

 
Afstanden & Starturen: 06u30 tot 15u: 

06u30 tot 13u: 

6,6 km & 10,3 km & 15,8 km 

20,8 km 
 06u30 tot 12u: 23,4 km 

 

Aankomst: 

 

De aankomst dient bereikt vóór 18u00 
 

Inschrijvingsprijs: 3,00 EUR (1,50 EUR voor federatieleden) 

 

 
34ste Elfbergentocht – Westouter 

 

De Wandel- -per 

Overal in het kleine Heuvelland vindt men idyllische vergezichten, stille dorpen en 
nog stillere dodenakkers, heuvels die bergen heten en verdwenen grenspalen.  Net 

niet en toch even wel over de Schreve.  Schreve, grensland met Frankrijk, een gril 
van moeder natuur. Want ooit deinde hier een oerzee met zandbanken. Toen het 

water verdween, oxideerde en versteende het glooiende landschap. 
Getuigenheuvels, die de landbouw hebben gevormd, die steen voor kerk en huis 

hebben geleverd, die fietsers lokken en die getekend zijn door de Groote Oorlog.  

En die wandelaars grote genoegens bezorgen: dit is tevens waar de Elfbergentocht 
voor staat!  

6,6 km 

Ideale wandeling voor mensen met stevige kinderwagens die zonder al teveel 
zorgen een algemene indruk van de bergen willen opsnuiven. 2 lussen, dus goed 

om eens te rusten en de dorst te lessen. In de Hellegatstraat, op 300 meter van 
de kerk van Westouter, ligt de "Gedachtenistuin Vluchtelingen", ter herinnering 

aan de vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog en in andere oorlogen. Het is een 
mooie plek midden in de natuur waar bezoekers tot rust komen en even kunnen 

nadenken. Op een wand in kastanjepalen zie je een kaart met een aantal algemene 

vluchtroutes, een dertigtal persoonlijke vluchtroutes van families en een gedicht 
van Charles Ducal over vluchtelingen vandaag.  

 

10,3 km 

De 10,3km stapt in de Hellegatstraat het Hellegatbos binnen. Het Hellegatbos 
strekt zich uit over de top en de flanken van de bekende Rodeberg in Westouter. 

De naam verwijst naar een diep 'ravijn' onder aan de heuvelflank (het 'gat in de 
helle'; 'helle' betekent 'heuvel'). Aan de Nachtegaal nemen we de Hole Bergweg. 

Een holle weg is een weg die zo diep is uitgesleten dat hij tussen twee hellingen 
ligt. Hij is het resultaat van eeuwenlang gebruik en erosie. Vooral in heuvelachtige 



gebieden met een ondergrond die gemakkelijk steile wanden vormt, zijn de 
mooiste holle wegen te vinden. De rust in Loker is in zicht.. Na de rust spotten we 

een drie meter hoge stalen constructie in de weide langs het Stiltepad in 
Westouter. Het tuig is een uitkijktoren gebouwd door Willem Goemaere uit 

Reningelst. “Het is een metalen constructie 
die in de loop der jaren moeten worden 

ingepalmd door de bomen die er rond 
staan.” Wie op de toren kruipt, krijgt een 

prachtig uitzicht op de Douvevallei. “Bij 
mooi weer heb je zelfs zicht op Rijsel. We 

verlustigen ons onderweg nog aan de 
wijngaarden van Entre-deux-Monts en 

komen stilaan terug aan de start.  

 

15,8 km 

De 15,8km gaat al vlug alleen op pad. Achter elke hoek schuilt een verrassend 
panorama die ons langzaam laat opschuiven op de flanken van de 88m hoge 

Sulferberg en het natuurreservaat Sulferberg-Brandersbos. Het is een van de 
mooiste en waardevolste bronbeekgebieden van Vlaanderen. De Brandersbeek en 

de Sulferbergbeek kronkelen zich langs hellende graslanden met houtkanten, 
knotbomen en poelen. Maar vooral in het voorjaar is het hier prachtig. 

Overweldigende bloemtapijten van duizenden wilde bosanemonen, blauwe 
hyacinten en gele dotterbloemen kleuren dan het bos. De schoonheid van het 

landschap en de absolute stilte om ons heen zijn momenten om te koesteren. De 
Baneberg komt onder de voeten. Net als de Kemmelberg behoort de Baneberg tot 

de getuigenheuvels van het Vlaamse Heuvelland. In feite ligt de Baneberg wat in 
het groen verscholen tussen de bekendere Rodeberg, Vidaigneberg en Zwarteberg. 

Vlakbij het restaurant 't Molenhof staat de 

Lijstermolen. De houten molen op de Rodeberg 
werd gebouwd tussen 1801 en 1805. Hij stond 

aanvankelijk op de Lijsterhoek in Beernem, 
waar hij zijn naam aan te danken heeft. Hij 

bleef in werking tot 1947. In 1960 kocht de 
gemeente Westouter de staakmolen aan, 

waarna hij werd overgebracht naar de 
Rodeberg. Sinds 2004 is het gebouw een 

beschermd monument. De omgeving werd als 
dorpsgezicht beschermd. De restauratie van de molen is inmiddels een feit! Aan 

de voet van de Baneberg geniet je van een prachtig zicht op 
Loker, één van de acht kleine Heuvellanddorpen. Bij mooi 

weer kan je zelfs de mijnterrils van Nord/Pas-de-Calais 
ontwaren en maar liefst 20 kerktorens in de ruime 

omgeving. We gaan rusten in Loker. Na de rust genieten we 

van de prachtige Douvevallei. Wie dit gebied bezoekt, zou 
haast geloven dat de tijd er is blijven stilstaan. De holle 

wegen, knotbomenrijen, houtkanten en hagen ademen een 
sfeer van lang vervlogen tijden uit. Het samenspel van bos, 

bloemige weiden en akkertjes is een streling voor het oog. 
Flirtend met de grens Frankrijk komen we aan de start. 
  



 

20,8 km 

De 20,8km volgt de 15,8km maar steekt na de rust in Loker de grens over naar 

Frankrijk en rust een 2de keer in Sint-Janskappel. Na de rust gaan we door het 
Marguerite Yourcenar park van 40ha waar we de Villa Marguerite Yourcenar of Villa 

du Mont-Noir vinden. Een grote burgerlijke villa, in een gemengd art deco en neo-
Normandische stijl gebouwd. De villa is vernoemd naar de schrijfster Marguerite 

Yourcenar. ,,Vlaanderen is de verwondering in mijn leven, het emotionele 
fundament, Le pays des grandes émotions". Hoewel Marguerite Yourcenar in het 

Frans schreef, ging haar hart uit naar het Vlaamse heuvelland. Marguerite 
Cleenewerck de Crayencour (Yourcenar is een anagram) werd geboren in de streek 

van de Zwarteberg, meer bepaald in St-Jans-
Cappel, net over de Schreve in Frankrijk. 

,,Vlaanderen biedt mij dingen die Frankrijk voor 

mij niet in dezelfde mate bezit''. ,,De sterkste 
herinneringen heb ik aan Le Mont-Noir, want daar 

heb ik geleerd van alles te houden waar ik nog 
steeds van hou: het gras en de wilde bloemen 

daartussen; de boomgaarden, de bomen, de 
sparrenbossen, de paarden en de koeien in de 

uitgestrekte weiden; mijn geit, waarvan mijn vader de horens had verguld; de 
ezelin Martine en het ezelsveulen Printemps, mijn rijdieren...''. We komen in het 

spoor van de 15,8km om samen de weg vervolgen.  
 

23,4 km 

Deze afstand volgt het volledige parcours van de 20,8km maar neemt er een 

extraatje bovenop met de 2de beklimming van de Zwarteberg.    

 
 

Geniet zeker nog even na van een welverdiende Tongerlo, Keizer Karel, 
Heuvellandse wijn of Picon! 


